
OMERTELLING 

Dag 38 
Ga staan en reciteer de volgende bracha/zegen (*) 

Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam asher kideshanu b’mitzvotav 
v’tzivanu al sefirat haomer. 

Gezegend bent u, Eeuwige onze G-d, Koning van tijd en ruimte, die ons leven 
heiligt met Zijn opdrachten en die ons heeft opgedragen de omèr te tellen. 

 
Vernoem nu de dag die je telt : ‘ vandaag zijn het achtendertig dagen, dat zijn 
                vijf weken en drie dagen van de omèr ‘ 
 

Desgewenst kan je Psalm 67 lezen  

Meditatie van de dag : Tiferes ShebeYesod           FINANCIËLE  PLANNING  
(Bron:  Omer Counter van Chabad.org)                                                                                                                                                                                              
 

 

Hier is hoe je een eerlijk leven kunt leiden, met vertrouwen en minimale zorgen: 

Bepaal hoeveel je nodig hebt om in de behoeften van je gezin te voorzien. 

Stap in een job die deze som geld kan opleveren. 

Zet je beste beentje voor en doe wat er gedaan moet worden. 

En stop daar. Investeer jezelf, maar maak je niet tot slaaf. Doe je werk, maar 

wordt niet ‘je werk’.  Geen angst, geen piekeren, geen slapeloze nachten.           

Meer zal je minder opleveren. 

Dat is een baan: je zet een emmer van de juiste groote in de regen en vertrouwt 

erop dat de hemel hem tot de rand zal vullen. 

 

                                            

 

(*) Ben je 's avonds vergeten de omèr te tellen? Tel dan de volgende dag, maar zonder bracha.  

       De volgende avonden tel je verder zoals gebruikelijk, dus met de bracha. 
 


