
OMERTELLING 

Dag 26 
Ga staan en reciteer de volgende bracha/zegen (*) 

Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam asher kideshanu b’mitzvotav 
v’tzivanu al sefirat haomer. 

Gezegend bent u, Eeuwige onze G-d, Koning van tijd en ruimte, die ons leven 
heiligt met Zijn opdrachten en die ons heeft opgedragen de omèr te tellen. 

 
Vernoem nu de dag die je telt : ‘ vandaag zijn het zesentwintig dagen, dat zijn 
        drie weken en vijf dagen van de omèr ‘ 
 

Desgewenst kan je Psalm 67 lezen  

Meditatie van de dag : Hod ShebeNetzach                     DE RIVIER OMHOOG  
(Bron:  Omer Counter van Chabad.org)                                                                                                                                                

 

Toen het Goddelijk Licht aan zijn ontzagwekkende afdaling begon, een reis van wereld naar lagere        

wereld voor eindeloze werelden, waarbij het zijn onbegrensde staat steeds weer verdichtte tot 

begrensde pakketten, totdat het zich concentreerde tot een fijne, gekristalliseerde resolutie, deed 

het dat met een doel: een wereld voortbrengen van ononderbroken opstijging. 

Sinds dat begin is er geen dag voorbijgegaan die zijn gisteren niet heeft overtroffen. 

Als een machtige rivier die zich naar de oceaan spoedt, kan geen dam haar tegenhouden, geen 

schepsel kan zich tegen haar stroming verzetten.  Als we terugvallen, een verkeerde afslag lijken te 

nemen of een dag lijkt te mislukken, dan is dat slechts een illusie, want we hebben geen 

wegenkaart om ons te leiden. Wij zien van binnenuit, maar de rivier kent haar weg van Boven. En 

naar die plaats daarboven wordt alles getrokken. 

Wij zijn geen meesters van die rivier, niet van onze uiteindelijke bestemming, noch van de haltes 

langs de weg, zelfs niet van de richting van onze reis. Wij hebben de rivier niet geschapen, haar 

stroom schept ons. Zij is het bloed en de ziel van onze wereld, haar hartslag en haar warmte. 

Maar over één ding hebben wij meesterschap gekregen: niet over de reis, maar over onze rol 

daarin. 

Hoe snel zullen we aankomen ?  Hoe compleet, hoe vervuld?  Zullen wij de toeschouwers zijn?          

Of slechts de rekwisieten ?  Of zullen we helden zijn ? 

                      

(*) Ben je 's avonds vergeten de omèr te tellen? Tel dan de volgende dag, maar zonder bracha.  

       De volgende avonden tel je verder zoals gebruikelijk, dus met de bracha. 
 


