
OMERTELLING 

Dag 19 
Ga staan en reciteer de volgende bracha/zegen (*) 

Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam asher kideshanu b’mitzvotav 
v’tzivanu al sefirat haomer. 

Gezegend bent u, Eeuwige onze G-d, Koning van tijd en ruimte, die ons leven 
heiligt met Zijn opdrachten en die ons heeft opgedragen de omèr te tellen. 

 
Vernoem nu de dag die je telt : ‘ vandaag zijn het negentien dagen, dat zijn 
        twee weken en vijf dagen van de omèr ‘ 
Desgewenst kan je Psalm 67 lezen  

Meditatie van de dag : Hod ShebeTiferes            GEOPENBAARDE WIJSHEID                       
(Bron:  Omer Counter van Chabad.org)                                                                    
 
 

 
In de heilige Zohar staat geschreven 

dat door studie van de verborgen wijsheid, 
de uiteindelijke verlossing niet door het oordeel zal komen, 

maar door medeleven. 
 

Nu is wijsheid niet langer verborgen. 

Wijzen en meesters hebben manieren gevonden 

om het voor iedereen toegankelijk te maken. 

Zij die het leren en het verspreiden, 

zij brengen goddelijk medeleven 

en verlossing naar de wereld. 

 
 

                                             

                                            

 

(*) Ben je 's avonds vergeten de omèr te tellen? Tel dan de volgende dag, maar zonder bracha.  

       De volgende avonden tel je verder zoals gebruikelijk, dus met de bracha. 
 


