
OMERTELLING 

Dag 18 
Ga staan en reciteer de volgende bracha/zegen (*) 

Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam asher kideshanu b’mitzvotav 
v’tzivanu al sefirat haomer. 

Gezegend bent u, Eeuwige onze G-d, Koning van tijd en ruimte, die ons leven 
heiligt met Zijn opdrachten en die ons heeft opgedragen de omèr te tellen. 

 
Vernoem nu de dag die je telt : ‘ vandaag zijn het achtien dagen, dat zijn twee     
                 weken en vier dagen van de omèr ‘ 
Desgewenst kan je Psalm 67 lezen  

Meditatie van de dag : Netzach ShebeTiferes            DE TUIN                       
(Bron:  Omer Counter van Chabad.org)                                                                    
 
 

 

Er zijn mensen die veel goede dingen doen, maar met pessimisme, omdat voor 

hen de wereld per definitie een slechte plaats is. Aangezien hun goede daden 

geen leven in zich dragen, wie weet hoe lang zij dit kunnen volhouden? 

Wij moeten weten dat deze wereld geen donker, onheilspellend oerwoud is, 

maar een tuin. En niet zomaar een tuin, maar G-ds eigen pleziertuin, vol 

schoonheid, heerlijke vruchten en geuren. Een plaats waar G-d verlangt te zijn 

met heel Zijn essentie. 

Als de smaak voor ons bitter is, dan is dat alleen maar omdat we eerst de 

buitenkant er moeten afpellen om dan binnenin de vrucht te vinden.     

 

                                                

 

(*) Ben je 's avonds vergeten de omèr te tellen? Tel dan de volgende dag, maar zonder bracha.  

       De volgende avonden tel je verder zoals gebruikelijk, dus met de bracha. 
 


