
OMERTELLING 

Dag 13 
Ga staan en reciteer de volgende bracha/zegen (*) 

Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam asher kideshanu b’mitzvotav 
v’tzivanu al sefirat haomer. 

Gezegend bent u, Eeuwige onze G-d, Koning van tijd en ruimte, die ons leven 
heiligt met Zijn opdrachten en die ons heeft opgedragen de omèr te tellen. 

 
Vernoem nu de dag die je telt : ‘ vandaag zijn het dertien dagen, dat is één    
                 week en zes dagen van de omèr ‘ 
Desgewenst kan je Psalm 67 lezen  

Meditatie van de dag : Yesod ShebeGevurah             GRENZEN VERLEGGEN            
(Bron:  Omer Counter van Chabad.org) 
 
 

 

Alles wat een mens krijgt heeft een eindig verhaal.  Zelfs de tabletten die Mozes 

van de berg Sinaï naar beneden droeg waren wel omschreven en begrensd. 

En toen G-d Mozes zag treuren over de gebroken tabletten zei Hij :                   

"Je was gefocused toen je de tabletten verbrijzelde. Maar nu zal  je een Torah 

ontvangen die je groter zal maken dan de zee." 

Wanneer een mens faalt, verbrijzelt hij de schatten die G-d in zijn handen heeft 

gelegd.  Dan huilt hij en raapt de scherven op om te herstellen wat hij heeft 

vernield. 

Dat is wanneer hij ontdekt dat G-d in de scherven verborgen zat. 

Dat is wanneer hij de Oneindigheid ontdekt. 

 

                                                 

(*) Ben je 's avonds vergeten de omèr te tellen? Tel dan de volgende dag, maar zonder bracha.  

       De volgende avonden tel je verder zoals gebruikelijk, dus met de bracha. 
 


